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BEZOEK AAN DE JAIN-TEMPEL IN WILRIJK 14 JUNI 2016 
 
Deelnemers: Goris J.(2), Astle R.(2), Bossaerts N.(2), Poisson G., Vermeulen R., 
Tréau G., Gysemans R.(2), Desmedt(2), Verhoeven A. (2), Verfaillie R. (2), Bertels I. 
(2), Van den Broeck M.T., Flies J. 
 
 
Stipt om 10u45 stond iedereen klaar op de parking van de indrukwekkende marmeren 
tempel, de grootste in Europa. Na controle van de namenlijst en of onze kledij wel 
voldeed aan de vereisten (de bermuda van J. was net lang genoeg om zijn knieën 
voldoende te bedekken) mochten we via de marmeren poort het terrein van de tempel 
betreden. Daar werden we opgewacht door de gids en naar een ontvangstzaal 
gebracht waar we een inleiding kregen tot ons bezoek. 
 
De volledig uit wit marmer opgetrokken tempel, van onder tot boven vol met de fijnste 
ornamenten en sculpturen, is een initiatief van de Jaïngemeenschap in Antwerpen. 
Dat de ongeveer 2000 leden zeer welgesteld zijn, meestal diamantairs, was wel al 
duidelijk. De exacte kostprijs van de tempel is niet gekend maar zou in de miljoenen 
euro’s lopen. De plannen dateren van 1997 en in 2001 werd begonnen met de bouw 
en de tempel was uiteindelijk klaar in 2010. 
 
De Jaïngemeenschap is een zeer besloten discrete gemeenschap. De kinderen gaan 
hier naar school maar veelal naar internationale scholen en buiten zakelijke zijn er 
weinige contacten van de leden met de lokale bevolking. De gearrangeerde huwelijken 
(met Jaïn) en bevallingen vinden plaats in India. Een Jaïn die in België overlijdt, wordt 
wel hier gecremeerd en begraven op het Schoonselhof. Dit is om de ziel zo snel 
mogelijk uit het lichaam te bevrijden.  
 
De gids vertelde ons over de leer van het Jaïnisme die gebaseerd is op eerbied voor 
het leven (monniken vegen bijvoorbeeld het pad voor hun voeten om geen insecten te 
vertrappelen, maskers voor de mond dienen om geen insecten in te ademen), 
geweldloosheid (fysiek maar ook verbaal en mentaal geweld is verboden), 
voedingswetten (uiteraard zijn ze veganist, maar zelfs wortelgroenten mogen niet 
omdat dat het verder groeien van de plant belemmert). Uit eerbied voor het leven 
mogen ze ook het gazon niet afrijden, maar uiteindelijk was er toch een oplossing om 
het te laten doen. Heel wat beroepen zoals slager, houthakker, …, zijn niet toegelaten 
voor hen. Sommige monniken in India lopen ook naakt over straat en leven van wat 
hen spontaan wordt aangeboden. Dit wordt beschouwd als een extreme vorm van 
heiligheid en zorgt er ook voor dat er geen insecten onder hun kleding geplet worden. 
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De grootste aanhang woont in het Indiase gebied Punjab. De Jaïn geloven in 
reïncarnatie en karma. Elke ziel is verantwoordelijk voor de eigen daden en zowel 
goede als slechte daden hebben gevolgen. Doel is om niet meer terug te komen en 
verlost te worden en dan naar een oord van gelukzaligheid te gaan buiten de kosmos.  
24 mensen zijn er in geslaagd, de “jina” of “jaïn”. Zij geloven niet in één God maar 
vereren wel de 24 zogenaamde “tirthankara’s”. 
 
Hierna volgde een wandeling rond het gebouw dat volledig opgetrokken is uit blokken 
van in India bewerkte marmer, naar hier gebracht en dan zonder gebruik van cement 
opgestapeld. We bewonderden de grote olifanten met afgestompte slagtanden bij de 
ingang en kregen uitleg over de sculpturen, olifantjes, paarden, menselijke figuurtjes. 
Op de koepels wapperden vlaggen die jaarlijks worden vernieuwd.  De vergulde vaas 
op de koepel staat voor de onsterfelijke ziel. Aan de onderkant van de gevel zijn er 
wielen te zien, de tempel is een voertuig van de geest. 
 
Dan gingen we terug naar binnen waar we onze handtassen en schoenen moesten 
achterlaten en dan konden we opklimmen naar de eigenlijke tempel waar de beelden 
van de  “tirthankara’s” in het rond staan opgesteld. We konden zien hoe het 23ste Jina 
getooid werd met zilver en edelstenen. Er was ook de geur van wierook en sandelhout. 
We zagen veel gelovigen, de vrouwen in prachtige sari’s en met een mooi versierd 
koffertje waarin de attributen voor de rituelen, o.a. rijstkorrels waarmee figuren in 
schaaltjes worden gevormd. Er is geen vaste dienst en iedereen bepaalt zelf wanneer 
hij komt, wel is 48 minuten meditatie per dag verplicht, en jaarlijks wordt er 8 dagen 
“gevast”. Bij aankomst en vertrek wordt een bel geluid om de ruimte te zuiveren. Bij 
het betreden en verlaten van de tempel wordt een gele stip tussen de wenkbrauwen 
aangebracht. De vloeren in gans de tempel bestaan uit marmer met inlegwerk. De 
deuren zijn uit bewerkte teak. 
 
Daarna gingen we nog naar de grote zaal die voor allerlei doeleinden wordt gebruikt. 
Na dit interessante bezoek gingen we voor een lunch naar Willi Vanilli (oud-leerling) 
waar we bij een aspergesoepje, panini, en ijsje naar keuze konden napraten over wat 
we ervan vonden en welke bedenkingen we ons toch ook wel maakten na al wat we 
gezien en gehoord hadden. 
 
Verslag 
Gerda Tréau 
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